
 

 
 

 

Nieuwsbrief 30 mei – 6 juni 2025 

 

 
 
 

Kerkdiensten 
Zondag 25 mei 9.30 uur pastor Jacqueline Bakker, Voorburg 

Collecten: 1. Kerk in Actie: Noodhulp Oekraïne 2. Kerk  
 

Komende diensten 

Zondag 8 juni 9.30 uur ds. Marjan Zebregs, Voorburg 
Zondag 15 juni 9.30 uur ds. Dennis Verboom, Leiden 

 
Bij de dienst van 1 juni 
Een bijzondere dag, deze zondag. Tussen Hemelvaart en Pinksteren in. Het wordt ook 

wel de Wezenzondag genoemd. De vrienden van Jezus voelen zich verweesd. Wat 
moeten zij nu? Ze weten niet goed waar ze aan toe zijn. Ze voelen zich onzeker. Over 

zichzelf, over de toekomst…  
Op deze zondag lezen we uit het evangelie van Johannes 14; 15-21. Voordat Jezus ging 

heeft hij tegen zijn vrienden gezegd; ‘Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op 
mij.’ Dat vertrouwen is makkelijker gezegd dan gedaan.  
Jezus zegt ook: ‘Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij 

liefheeft zal de liefde van mijn Vader en Mij ontvangen, en Ik zal mij aan hem 
bekendmaken.’ Deze lezing herinnert ons aan de tien woorden die Mozes meekreeg 

tijdens de doortocht door de woestijn, de exodus. We gaan met elkaar in gesprek over 
vertrouwen en de tien woorden. Weet je welkom.  

Jacqueline Bakker 

 

 

 
 
Van de diaconie 

Collecte Noodhulp zondag 1 juni.  
  

Steun voor inwoners en ontheemden  
in Oekraïne   
  

Verwoeste huizen, een ontwrichte infra- 
structuur en nauwelijks warmte en  

elektriciteit. De gevolgen van de oorlog in  
Oekraïne gooien het leven en de toekomst  
van veel inwoners volledig overhoop. Kerk in Actie werkt samen met kerken en 

hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven 
helpen. Kwetsbare families ontvangen voedsel- en zadenpakketten, tijdelijk onderdak 

in regionale hulpcentra en hulp bij het verwerken van trauma’s.    
Met jouw gift in de collecte steun je de noodhulp van Kerk in Actie voor inwoners en 
ontheemden in Oekraïne. Hulp is nog steeds zo nodig!   Van harte aanbevolen. 

   
De 2e collecte is voor onze kerk de Lichtbron. 

Graag je bijdrage in de mandjes in de kerk of overmaken op de bekende 
rekeningnummers 
van de diaconie of kerk. 

Help je mee om deze collectes tot een succes te maken? Hartelijk dank! 

http://www.protestantsekerk-delichtbron.nl


 
 
Inzameling Voedselbank 

Op zondag 1 juni zamelen we weer houdbare drink- en etenswaren in voor Voedselbank 

Westland. Ook wasmiddelen, middelen voor persoonlijke hygiëne, 

schoonmaakmiddelen, tandpasta, bad- en doucheartikelen  zijn welkom!  

U kunt de producten afgeven voor de dienst in de hal van de kerk. Houd u er alvast 

rekening mee? Dank u wel voor uw bijdrage! 

Voedselbank Westland is elke donderdag van 12.00 u – 14.00 uur open voor de 

voedseluitgifte in de Ontmoetingskerk in Naaldwijk. Momenteel delen wij wekelijks uit 

aan zo’n 175 gezinnen, dat zijn ongeveer 600 monden.  

Weet u iemand die gebruik zou willen maken van de voedselbank, dan kan hij/zij zich 
opgeven via registratie@voedselbankwestland.nl 
 

 
Gespreksochtend in de Lichtbron 

Op dinsdag 3 juni om 10.00 uur is onze laatste gespreksgroep voor de zomerperiode. 
Het onderwerp is ‘Vergeef als Jezus’ uit het boek: Zoals Jezus. 

Voor ons allen best een lastige opdracht, maar hopelijk gaat het gesprek hierover ons 
verder helpen. Ook wordt hierbij aangehaald de beschreven ervaringen van de vrouw 
van Gerrit Jan Heijn na zijn dood, ‘De vrijheid om het goede te doen’. 

U bent allen van harte welkom! (RJ) 

 

 

 

 

 

 

Gedicht 

In de stilte na Hemelvaart klinkt een belofte: dat we niet alleen gelaten worden. In dit 

indringende gedicht van Erik Borgman gaat het over hoe Gods nabijheid niet verdwijnt, 

maar van vorm verandert. 

 

Jij 

die je terugtrekt en ruimte maakt 

om ons zo op een nieuwe manier 

ongehoord nabij te zijn: 

blijf met ons verbonden, 

want overgelaten aan onszelf 

kunnen wij niets doen. 

mailto:registratie@voedselbankwestland.nl
https://www.limoer.nl/
https://www.bouwbedrijfjongerius.nl/
http://www.schoorpartners.nl


Blijf onze bron, 

blijf onze levenskracht, 

blijf ons uitzicht. 

 

Kijk niet naar de hemel, 

zo is ons gezegd. 

Zoals Hij onder jullie was 

als uitweg in de dreiging, 

als herstel in gebrokenheid, 

als vrede in conflict, 

zo zal Hij er opnieuw zijn: 

verborgen in nabijheid, 

wonder van gewoonheid, 

vernieuwend in het leven 

dat gewond en gekwetst 

ongebroken voortgang vindt. 

 

Als een moeder, 

zo beloofde jij, 

schep Ik een thuis voor jullie. 

‘Zoals je werkelijk bent, 

jij en geen ander, 

zal je ruimte vinden, 

zal je ruimte bieden, 

zal je ruimte worden 

op de weg van het leven.’ 

 

Geen wezen zullen wij zijn, 

maar jouw zussen en broers: 

geliefd in de verbondenheid 

die alles draagt, 

die alles bergt, 

die alles laat bestaan en doet leven. 

 

Tegen elke dood in. 

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie 

Predikant: vacant 

Scriba: Geert Schippers en Bert Bosker, scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl 

Website: www.protestantsekerk-delichtbron.nl 

Uw kopij a.u.b. in Word inleveren op donderdag vóór 12.00 uur via 

nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com. 
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